
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag  4 mei 2025 om 18:00 in de Oude Kerk. 

Voorganger: ds. H.B. van der Knijff 

 

Zingen: Psalm 103 (Oude Berijming) 

8 Gelijk het gras is ons kortstondig leven, 

Gelijk een bloem, die op het veld verheven, 

Wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer 

Wanneer de wind zich over 't land laat horen, 

Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren 

Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. 

 

9 Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen, 

In eeuwigheid altoos dezelfde wezen: 

Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht, 

Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden 

Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden, 

Maar die naar eis van Gods verbond betracht. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 42 (Oude Berijming) 

2 k Heb mijn tranen, onder 't klagen, 

Tot mijn spijze, dag en nacht 

Daar mij spotters durven vragen 

'Waar is God, dien gij verwacht?', 

Mijn benauwde ziel versmelt, 

Als zij zich voor ogen stelt, 

Hoe ik onder stem en snaren, 

Feest hield met Gods blijde scharen. 

 

6 k Zal tot God, mijn steenrots, spreken: 

'Waarom, HEER, vergeet Gij mij? 

'k Ga in 't  zwart, door rouw bezweken, 

Om mijns vijands dwinglandij, 

Die mij hoont, mij 't hart doorboort, 

Dat gestaag deez' lastring hoort: 

Waar is God, op Wien gij bouwdet, 

En aan Wien g' uw zaak vertrouwdet?' 

 

Geloofsbelijdenis  

 

Zingen: Psalm 42 (Oude Berijming) 

5 Maar de HEER zal uitkomst geven, 

Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 

'k Zal in dit vertrouwen leven, 

En dat melden in mijn lied 

'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 

Zingen, daar ik Hem verwacht 

En mijn hart, wat mij moog' treffen, 

7 O mijn ziel, wat buigt g' U neder? 

Waartoe zijt g' in mij ontrust? 

Voed het oud vertrouwen weder 

Zoek in 's Hoogsten lof uw lust 

Menigwerf heeft Hij uw druk 

Doen verandren in geluk 

Hoop op Hem, sla 't oog naar boven. 



Tot den God mijns levens heffen. 

 

Ik zal God, mijn God, nog loven. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: 1 Korinthe 15 vers 20 - 28  

20 Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. 

21 Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. 

22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 
23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. 

24 Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, 

wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. 

25 Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. 
26 De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. 

27 Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat aan Hem alle 

dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is 

uitgezonderd. 

28 En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan 

Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. 

 

Schriftlezing: 1 Korinthe 15 vers 50 - 58 Uitzicht op de overwinning 

50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de 

vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. 
51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd 

worden, 

52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de 

doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. 

53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met 

onsterfelijkheid bekleden. 

54 En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich 

met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is 

verslonden tot overwinning. 
55 Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? 

56 De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. 

57 Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. 

58 Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de 

Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere. 

 

Zingen: Psalm 116 (Weerklank) 

2 Ik werd omkneld door banden van de dood, 

ik was benauwd, verzwakt in al mijn leden. 

Maar in mijn angst heb ik tot God gebeden: 

Ach, HERE, hoor en red mij uit de nood. 

 

8 De HEER is trouw, Hij hoedt zijn gunstgenoot. 

Bij al zijn volk betaal ik mijn geloften. 

Hij schenkt ons heil, vervult al zijn beloften. 

In 's HEREN oog is kostbaar onze dood. 

 

9 Uw dienstmaagd heeft haar zoon tot U geleid, 



ik ben uw knecht, ik breng U offeranden. 

Gij hebt, o HEER, ontbonden al mijn banden. 

Ik zing mijn lied, uw grote naam gewijd. 

 

Prediking 

 

Zingen: Weerklank 178 (Liederen bij het kerkelijk jaar) 

1 Jezus leeft en ik met Hem! 

Dood, waar is uw schrik gebleven? 

Hem behoor ik en zijn stem 

roept ook mij straks tot het leven, 

opdat ik zijn licht aanschouw, - 

dit is al waar ik op bouw. 

 

2 Jezus leeft! Hem is het rijk 

over al wat is gegeven. 

En ik zal, aan Hem gelijk, 

eeuwig heersen, eeuwig leven. 

God blijft zijn beloften trouw, - 

dit is al waar ik op bouw. 

 

4 Jezus leeft! Nu is de dood 

mij de toegang tot het leven. 

Troost en kracht in stervensnood 

zal de Levende mij geven, 

als ik stil Hem toevertrouw: 

'Gij zijt al waar ik op bouw!' 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 115 (Oude Berijming) 

8 D' algoede God, die, door Zijn grote kracht, 

Den hemel schiep, deez' aard' heeft voortgebracht, 

Beschenkt u met Zijn zegen. 

De hemel is Zijn eigendom, Zijn troon 

Maar 't mensdom heeft de vruchtbaar' aard', ter 

woon 

Van onzen God verkregen. 

 

9 In 't stille graf zingt niemand 's HEEREN lof. 

Het zielloos lijf, gedompeld in het stof, 

Kan Hem geen glorie geven 

Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid 

Des HEEREN lof, Zijn roem en majesteit. 

Looft God, de bron van 't leven! 

 

Zegen 

 

 


